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Mededelingen 

Intochtspsalm 65, 1.2 

De stilte zingt U toe, o Here, 

in uw verheven oord. 

Wij zullen ons naar Sion keren 

waar Gij ons bidden hoort. 

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, 

tot U, o redder uit ellende, 

die alle schuld vergeeft. 

 

Zalig wie door U uitverkoren 

mag wonen in uw hof, 

hoezeer hij door zijn schuld verloren 

terneerlag in het stof. 

Wij worden door U begenadigd 

die heilig zijt en goed. 

Gij die ons in uw huis verzadigt 

met alle overvloed. 

 

Votum en Groet 

Klein Gloria 

Lied 283 

In de veelheid van geluiden, 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 



En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 

 

Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

 

Kinderen naar de kinderkerk 

 
Formulier 

In het vergaderen en onderhouden van Zijn kerk maakt onze Heer 
Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de 
gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun ambtswerk of 
functie is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en 
dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij 
mogen dit werk verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is om 
zich te laten dienen, maar om te dienen. 
 



Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk het 
opzicht hadden over de gemeente van God, zo worden in de kerk van 
Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan 
haar roeping: een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. 
Door op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de 
gemeente in deze tijd, bemoedigen de ouderlingen hun broeders en 
zusters in de navolging van Christus onze Heer.  
 
Alle ambtsdragers tezamen hebben tezamen de verantwoordelijk-
heid als raad der kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en 
dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij 
immers Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid. 
 
In onderscheid tot het ambt kent onze kerk ook diensten. Een van die 
diensten in onze gemeente is die van pastoraal medewerker. De 
pastoraal medewerker staat de ouderlingen en predikanten bij in de 
pastorale zorg voor de gemeente. 
 
Hoe zouden wij een levende gemeente zijn, als niet mensen telkens 
weer belangeloos werden opgezocht? En hoe zouden de predikanten 
de opdracht van de Goede Herder: 'Hoed mijn schapen!' kunnen 
vervullen, als zij daarbij niet op de medewerking van de ouderlingen 
en pastoraal medewerkers mogen rekenen? 

 
Rina Verkade-Huis 

Geloof je dat je in jouw verkiezing door deze gemeente door 
God zelf tot dit ambt bent geroepen? 
 
Aanvaardt je de Heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, 
als enige regel van het geloof, zodat je ook verwerpt en 
daadwerkelijk wilt tegenstaan al wat daarmee strijdig is? 
Beloof je jouw ambt waardig en trouw uit te oefenen, met 
liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op 
jouw weg brengt? Beloof je geheim te houden waar je in 



vertrouwen kennis van neemt en beloof je jouw taak te 
vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? 
 

Simone de Zeeuw-ten Broek 

Belooft je jouw dienst waardig en trouw uit te oefenen, met 
liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op 
uw weg brengt? 
 
Beloof je geheim te houden waar je in vertrouwen kennis van 
neemt? 
 

Zegening 

Ik geef je inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, 

op jou rust mijn oog. Psalm 32, 8 

 

Lied 885 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Refrein 

 

Groot is uw trouw, o Heer 

Groot is uw trouw, o Heer 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, 

groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein 



 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing Marcus 6, 6b-13 

 

Lied 670, 1.2.6.7 

 

Kom Schepper God, o Heil’ge Geest, 

daal in de mensenharten neer, 

zij zijn uw schepselen geweest, 

herschep hen in genade, Heer. 

 

Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 

o goddelijk geschenk, ons voort, 

o balsem die ons werd bereid, 

o bron van vuur, o levend woord. 

 

Maak ons geloof zo vol en schoon 

dat het de Vader leert verstaan 

en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 

o Geest van beiden uitgegaan. 

 

Lof zij de Vader, lof de Heer 

die uit de dood is opgestaan, 

de Trooster ook zij lof en eer 

en heerlijkheid van nu voortaan. 

Overdenking: In balans 

 

Lied 672, 1.2.3.6 

 

Kom laat ons deze dag 



met heilig vuur bezingen 

en met vernieuwde vreugd, 

want God deed grote dingen. 

Eens gaf de Heilge Geest 

aan velen heldenmoed. 

Bid dat Hij ons vandaag 

verlicht met Pinkstergloed. 

 

O Geest der eeuwigheid, 

gij Trooster aller tijden, 

deel thans uw zegen uit 

aan wie uw komst verbeiden. 

O heldere fontein, 

die uit Gods tempel welt, 

gij wordt een brede stroom 

die met de eeuwen zwelt. 

 

In 't lichaam van de Heer 

tot leden uitverkoren, 

zijn wij door uwe kracht 

als kinderen nieuw geboren. 

Deel van uw gaven uit, 

wees met uw kracht nabij. 

Dat ieder op zijn plaats 

een levend lidmaat zij. 

 

Vul aan wat ons ontbreekt, 

want stukwerk is ons pogen. 

En wat ons afleidt van 

de vrede uit den hoge, 

laat dat, verheven licht, 



in vuur en wind vergaan. 

Houd Gij ons staande door 

het wonder van Gods naam. 

 

Gebeden / Collecte 

Hemelhoog 472 

 

Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar. 

Wat wij hier beleden  

samen met elkaar. 

Aan uw daag’lijks leven,  

uw gezin, uw werk. 

Wilt u daaraan geven,  

daar bent u Gods kerk. 

Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar. 

 

Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden  

samen met elkaar. 

Neem van hieruit vrede,  

vrede mee naar huis, 

dan is vanaf heden  

Christus bij u thuis. 

Ga nu heen in vrede,  

ga en maak het waar. 

 

Zegen 


